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[quote alias=Beets id=7510952 date=201403052217] 
Een recht goedenavond allen. 
 
Tijdens mijn alleraardigste middagwandeling door de dorpsstraat, bemerkte ik enig onrust bij het kreng.   “ We 
zijn reeds voorbij de Six bedacht ik en maakte aanstalten om met mijn rotting het kreng tot te bedaren te 
corri…… ”. 
 
Maar wat denkt U ?  Een wijl later werd ik warempel staande gehouden door Tante Neeltje.  
Nog voor ik ter begroeting mijn hoed af kon nemen, werd haar vervaarlijk zwarte plu wild zwaaiend voor mijn 
aangenaam aangezicht gehouden met de mededeling dat al haar boerenjongens waren genuttigd. 
 
De oudgedienden onder ons begrijpen dat in deez situatie en speciaal met Tante Neeltje haar plu, men snel 
moet denken.  En ik dacht met “ al haar boerenjongens “  direct aan bananen……………., 
 
Misty, ik ben benieuwd hoe de nieuwkomers de verhaallijn overnemen , doet U mij onderwijl iets van de 
bovenste plank en het volk en ander gepeupel het een en ander naar wens. 
 
groet Camobs 
AB Jan 
 
[/quote] 
 

 
Alias=Rooster 2 date=201403052252 
 
En terwijl ik zo snel dacht wist ik de clou. Die bananen waren verdwenen uit de schuur van Tante Neeltje. Zij 
had haar “boerenjongens” altijd voor haar ega verstopt, of was het haar betere helft? En nu was Neeltjes 
dochter met de bananen op stap. De chaos werd steeds erger. Het kan toch niet zo zijn dat Neeltjes dochter 
met een overdaad aan kleine banaantjes thuis zou komen? 
De punt van die plu kwam intussen steeds dichter bij mijn aangename aangezicht… 
 

 
[quote alias=tb alrac id=7511036 date=201403052306] 
 
Tja de laatste keer dat ik bij tante Neeltje was was op haar 100e verjaardag. Ze voorzag me toen rijkelijk van 
glaasjes boerenjongens en gevulde eieren 'neukpatronen'noemde ze die. Ze hield toen goed het schuurtje in de 
gaten omdat ze een zekere cafékennis ervan verdacht zich illegaal op te houden in haar schuur om daar van 
haar voorraad boerenjongens te genieten. Vraag me alleen nog steeds af waarom ze daarbij zo verheerlijkt 
naar de groepsfoto op het dressoir keek.... 
[/quote] 
 

 
INTERMEZZO / VOICE‐OVER 
 
[quote alias=agpeupel id=7511149 date=201403060245] 
Ha Misty. Een dubbele whisky graag, voor mij en ander gepeupel. Neem zelf ook wat lekkers. Je schiet zeker al 
goed op met je scriptie. De stof komt je hier echt aanwaaien. De ene onnozelaar denkt dat tante Neel ouder is 
dan 100 jaar. De andere sukkel denkt dat haar dochter gele vruchten voort zal brengen. Ik ken tante Neel, nog 
beter dan haar erfenisjager heer Jip, en weet dat ze denkt: het wordt tijd dat er weer eens een oorlog overheen 
gaat. 
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Alias=Rooster 2 date=201403061633 
 
Misty, doe mij een pul alsjeblieft? Ik begreep dat je een scriptie aan het schrijven bent. Wat is het onderwerp? 
Wat zeg je? Raden? Ok dan: homo cuniculus in de horeca? Oh wat een mazzel zeg! Ik heb nog wat stof voor je 
denk ik. Hoor maar. 
 
De boerenjongen keek voorzichtig om de hoek van het tuinhek en laadde zijn gevulde ei in zijn banaan. De 
cafékennis van Tante Neel keek verder weg om het hoekje van de brandgang naar de verrichtingen van de 
boerenjongen en in het bijzonder naar de strakgespannen spijkerbroek, maar verloor hem uit het oog toen 
deze de tuin in stapte. De cafékennis liep snel naar de poort waar de boerenjongen net nog stond in de hoop 
meer te zien. Maar de boerenjongen was niet meer zichtbaar in de tuin. Even later stapte tante Neels dochter 
de keukendeur uit en trippelde hooggehakt en kortgerokt naar de schuur. De stem van Tante Neel schalde haar 
krakend achterna: “Neem behalve een banaan en een ei ook wat boerenjongens voor me mee!” 
 

 
[quote alias=Wishdom id=7519755 date=201403091954] 
Een oprecht vrolijk goedenavond gewenst,dag Misty. 
 
Ja,ergens midweeks in de middag een uitermate vreemd tafereel gade geslagen. 
 
Zoals u weet,mag ik mij doorgaans graag al fietsend ophouden in de omliggende natuur die ons dorp rijk is,om 
teneinde af te dalen naar het hedendaagse,en daar mij te vergenoegen aan wat alcoholische versnaperingen. 
 
Net toen ik voorbij pandje six fietste, en het plein over wilde steken naar dit gelag,zag ik tante Neeltje in een 
heftige discussie met de man met dat engelachtige gezicht, compleet het keffer en rotting. 
 
Mijn gedachte tolden rond,want het wit flanel van de man was danig gekreukt,en hij probeerde wanhopig om 
enigzins lijn uit de kreuk te halen. 
Nu weet ik dat tante Neeltje zich graag mag vergrijpen aan een paar boere jongens,maar 
hier.....................midden op de dag................. 
Of trok ik een voorbarige conclusie,en waren ze samen opgelopen,en was tante Neeltje uitgegleden over een 
bananenschil,en probeerde ze zich in de moed der wanhoop aan s,mans witte flanel staande te houden. 
Maar waarom hief de man met het engelengezicht dat zijn handen voor zijn gelaat,wetende dat de punt van de 
plu van tante Neeltje toch steevast van s,mans ster een rondje maakte. 
 
Een uitermate verwarrend tafereel. 
 

 
Rooster2 date=20140310 
 
INTERMEZZO 
De oplettende lezer van dit verhaal rond Tante Neeltje en haar boerenjongens – of waren het nu bananen ‐ 
heeft intussen in de gaten dat meerdere verhaallijnen worden afgespeeld. Daarbij worden voortdurend 
tijdssprongen gemaakt. 
EINDE INTERMEZZO 
 
Dochterlief trippelde naar de schuur, terwijl de cafekennis verheerlijkt toekeek naar haar hoge hakken en ook 
hoger. De schuurdeur ging achter haar dicht. “Mallerd”, klonk het uit de schuur, “kom jij mij verrassen? Nu toe 
dan maar even. Maar wel vlug dan, en je moet zo meteen ook even mee naar binnen.” … 
 
Ik zal u de verdere geluiden uit de schuur besparen. 
De cafekennis bij de tuinpoort werden die evenwel niet bespaard, en hij kreeg er bepaald een rood hoofd bij. 
Voorzichtig sloop hij de tuin in, waarbij hij zijn vochtige handpalmen aan zijn gestreepte flanellen pak 
afveegde…. 
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 [quote alias=Wishdom id=7521732 date=201403101622] 
 
Een oprecht zonnig goedemiddag gewenst,dag Misty. 
 
Heb je het al vernomen, tante Neeltje is op oorlogspad. 
Het schijnt dat in de bijlage van de zondagkrant een nogal roddelachtig stuk is verschenen,waarbij de draak 
werd gestoken over tantes leeftijd,en haar dochter werd daarin afgeschilderd als losbollig plezier meisje. 
 
Nu loopt ze boosaardig heen en weer over de gracht,de punt van haar paraplu,blinkend in de zon,en 
mompelend dat ze iemand op het rooster wil leggen, en daarna voornemens is om  voor een paar weken te 
vertrekken naar de Banamas, hahahaha, ‘t is me d’r een. 
 

 
[quote alias=jip banaan! id=7522837 date=201403110024] 
 
En wat tante Neeltje betreft... ze is ontdaan over de berichtgeving alhier betreffende dochter Brechtje... zoals 
ze zelf zegt; "ik trad weliswaar zelf ooit wel eens buiten het grindpad der vaad'ren, maar wat hier over Brechtje 
gezegd wordt gaat alle perken te buiten, dat doet mijn Brechtje niet!". 
Tja... en wat moet je dan nog zeggen als je je nicht nog herinnerd uit vroeger jaren... ik heb er maar het zwijgen 
toegedaan. 
 

 
Rooster2 date=201403121040 
 
Tante Neeltje was met haar 100 jaren verrassend goed ter been. Zij gebruikte haar paraplu als wandelstok, 
maar voor een rollator kon zij haar knobbelneusje gelukkig nog steeds optrekken. Na haar verzaligde blik op de 
groepsfoto op haar dressoir kreeg ze toch wel heel veel trek in die banaan – of was het nu een boerenjongen? – 
die Brechtje voor haar was gaan halen. 
Zij stond op, want waar bleef Brechtje toch… 
Langzaam, met haar paraplu in de hand liep zij naar de keukendeur. Hééééla, daar staat een man in een 
gestreept flanellen pak, met een heel rood hoofd geleund tegen de schuurdeur. En dat nu net nadat de laatste 
tijd zoveel boerenjongens uit haar schuur zijn verdwenen die zij er hoogstpersoonlijk heen had gebracht. 
Tante Neeltje deed de keukendeur open en sprak krakend: “Geachte heer, wat doet gij daar?” 
 

 
INTERMEZZO / VOICE‐OVER 
 
[quote alias=agpeupel id=7528705 date=201403130302] 
 
Ha Misty. Het bekende graag en neem zelf ook wat.  
Klopt, mijn periodieke bezoek aan tante Neel om financiën en alles daarom heen door te nemen. 
Ja, de finesses kan ik natuurlijk niet onthullen, maar haar ergernis over de hardnekkige manier waarop meneer 
Jip in haar stamboom poogt te klimmen is overduidelijk. De gedachte dat hij in haar geslacht rondglibbert 
bezorgt haar koude rillingen. Het kostte even moeite, maar ik heb haar ervan kunnen overtuigen dat via 
testamentaire bepalingen zulk soort profiteurs kunnen worden uitgesloten. Als terzijde haalde ze nog even 
Nicolaas XII aan,,, oké, het was slechts een kalverliefde, maar wel écht. 
Het viel tante Neel niet mee om te gaan met nieuwe ontwikkelingen, die haar en haar nageslacht achteloos te 
kakken zetten. Grimmig besloot ze dat roddelratten en ander tuig opgehangen, gevierendeeld of geroosterd 
moesten worden en om de één of andere reden kreeg ze bij dat roosteren een vreesaanjagende aanblik. 
Met ontzag keek ik naar die ogen, die enerzijds konden inpalmen en bedwelmen en aan de andere kant een 
keihard vonnis konden vellen van "gewogen en te licht bevonden". Wat een wijf! 
 
Ja Misty, zoals altijd na mijn bezoek aan tante Neel moet ik weer even bijkomen. Over Beets? Ja, natuurlijk heb 
ik daarnaar gevraagd. Nee, maak je geen zorgen. Volgens tante Neel is hij in leven...niet springlevend, maar dat 
is hij volgens haar ook nooit geweest. 
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Gaan we nog........? Ja dus..   
 

 
Nieuwe verhaallijn. Help, wat nu? 
 
[quote alias=Beets id=7531271 date=201403131919] 
Een recht goedenavond allen. 
 
Troosteloos, troosteloos, mompelde boer Jelle, terwijl ik een vers glas melk van Greta in ontvangst nam. ( Even 
voor de nieuwkomers ! ) Ik beweeg mij tijdens mijn alleraardigste ochtendwandelingen regelmatig langs de 
landerijen teneinde het wel en wee van het gepachte te schouwen. En daarbij mag ik dan gaarne even langs 
boer Jelle en zijn vrouw gaan ( welke hij gekscherend Greta 1 placht te noemen ), waarbij zij mij steevast een 
glas melk ( vers van de uier ) mag aanbieden.   
 
Troosteloos zeg je ?, vroeg ik Jelle. 
 
Dat zeg ik, strompelde Jelle verder op zijn versleten klompen. “ Ge kent toch de Westminster Inn ? “. 
 
Jazeker Jelle, antwoordde ik. Het pand in de dorpsstraat, dat enkele jaren geleden wegens verwaarlozing door 
zwervers op gemeentelijk bevel door Willem en zonen is gesloopt. 
Ik heb daar menigmaal een hoogtepunt aan de tap en tussen de coulissen mogen genieten. Meen dat ik op de 
puinhopen van die bouwval nog eens uit balorigheid een ferme trap tegen een rood balletje heb gegeven. 
 
Jelle draaide zich abrupt om. “ Dat legt vlak “, zei hij.  “ Eergisteren hebben Willem en zonen het plat gooit.”  
Meteen kwam Gerda mij een tweede glas aanbieden. “ Laat hem maar “ zei ze. “ Hij denkt dat die zwervers 
terug zijn “ fluisterde ze mij toe.  
 
Al mijmerend op mijn weegs naar dit etablissement bedacht ik. Die klompen ?  Zijn die wel zo versleten ?  
 
Misty, doet u het volk en ander gepeupel naar genoegen. 
 
[/quote] 
 

 
Nieuwe verhaallijn. Help, wat nu? 
 
[quote alias=Wishdom id=7534111 date=201403141614] 
 
Een oprecht welgemeend zonnig goedemiddag gewenst,dag Misty. 
Mag ik een biertje,jah,heb dorst van het fietsen. 
 
Toch blijft het een vreemd fenomeen,al die tradities. 
Zoals je weet mag ik graag over de hei en door de bossen fietsen,om daarna af te dalen naar dit gelag om mijn 
dorst te lessen,heerlijk,heerlijk,heerlijk,je kunt het gras bijna ruiken. 
Edoch,normaliter fiets ik graag langs de rivier,langs het statige naar hier,maar de traditie wil, dat eens per jaar 
de mensen mogen bivakkeren langs de rivier,dan komen ze vanaf het dorp,en de naburige dorpen met 
lieslaarzen aan,pikhouweel over de schouder en zeef in de hand, om de rivierbedding te teisteren. 
Dan ligt het fietspad vol modder en grint, waardoor ik dus steevast door de roze parel met zijn stinkende gracht 
moet fietsen. 
 
Nu wil het geval dat onze burgervader de termijn van het kamperen aan de rivier met drie maanden heeft 
verlengd,vreemd,de eerste gaan alweer al dan niet berooid van illusies naar huis terug. 
 
Wel toevallig trouwens dat de restauratie van de Westminster inn,het verlengen van de vergunning tbv 
kamperen,en het afdruipen van de eerste campinggasten,binnen luttele tijd plaatsvind. 
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ja,tante Neeltje is woest,het schijnt dat haar financieel adviseur haar probeert op te lichten,ik kan haar 
nauwelijks verstaan,zo boos is ze,aaaaaagggggggggggggaaagggggaaaagggggag,meer versta ik niet. 
 
Proost,en doe een ieder maar iets,daar waar de behoeft ligt. 
[/quote] 
 

 
[quote alias=Momentum! id=7534983 date=201403142113] 
 
Navond Misty.  
 
Nee, dank je, ik hoef even niets meer, maar doe de rest iets van mij! 
Wilde alleen even van het toilet gebruik maken. Had een afspraak bij tante Neeltje, maar die was verhinderd. 
waarom, vraag je? Nou, dat zal ik je vertellen.. 
 
Schuimbekkend van woede stond ze tegen de schuurdeur aangeleund, al zwaaiende met haar paraplu.  De man 
waarvan Neeltje dacht dat het de financieel adviseur was,ontwijkt de paraplu handig en probeert tante Neeltje 
tot rust te manen. “Bedaar vrouw, ik kan er niets aan doen. Ben slechts de brenger van het nieuws” Net op tijd 
duikt Harm, de belastinginspecteur onder de paraplu door en voorkomt hiermee fysiek leed.  
“Niemand komt aan mijn Brechtje zonder mijn toestemming, jij niet, niemand niet!” Tante Neeltje heeft de 
tranen in haar ogen van pure woede. Het nieuws dat de belastingdienst een flinke naheffing heeft gestuurd 
wegens het opvoeren van oneigenlijke  ‘aftrekposten’, sloeg in als een bom. 
Bananenpulp en gevulde eieren druipen van de muren, maar nog lang niet zoveel als van Harm zijn Flanellen 
pak. Urenlang heeft hij staan posten bij de schuur, de perverseling, totdat tante Neeltje hem eindelijk betrapte 
en bij zijn smetteloze kraag kon grijpen. 
Nadat het zondagochtendblad had verhaald van de bijverdiensten van Brechtje, was men er als de kippen bij 
om haar nu ook financieel uit elkaar te trekken. De schuur, waar de boerenjongens al jaren lagen 
ondergedoken voor haar ega, blijkt nu naar boven te komen bij een “toevallige”  boekencontrole.  
Ondanks dat de plek overwegend door Brechtje wordt gebruikt als ‘aftrekpost’, blijkt de fiscus hier anders over 
te denken.  
10 dagen om te voldoen aan een schuld van 15.000 euro en al haar geld is geïnvesteerd in boerenjongens.  
Als de woede is bedaard kruipt tante Neeltje in haar trap‐lift‐stoeltje en stijgt (zeer) langzaam naar de eerste 
verdieping. Zou het tijd zijn? Hij zei dat ik hem altijd kon bellen, dit is toch zo’n situatie? Ze haalt de foto, die ze 
van het dressoir had meegenomen, uit het lijstje en kijkt op de achterkant van de foto, naar een nummer die ze 
nooit meer gehoopt had te zullen zien, maar ergens diep wel vurig verlangen voor voelde smeulen.  
Even nog twijfelt ze. Ze had zichzelf nog zo voorgenomen dÍt nooit meer te doen. Maar nood breekt wet…. 
 
[/quote] 
 

 
[quote alias=tb alrac id=7535144 date=201403142315] 
 
Ringggg Ringggg een behaarde hand pakte de hoorn en zegt met de Vries. Neeltje zegt, “Peter ik ben het en ik 
moet je dringend spreken en neem Johnny ook mee want ik heb een akkefietje voor jullie.” 
 
[/quote] 
 

 
Rooster2 date=201403151400 
 
Intussen ging het leven gewoon door, onbewust van de donkere wolken die zich boven het hoofd van een 
zekere journalist en zijn werkgever samenpakten. Tante Neeltje was vol van wraakzucht. Zij maakte zich nog 
niet druk over hoe aan die 15.000 euro te komen, eerst die snoodaards bij de krant! 
 
Peter de Vries belde aan bij Tante Neeltje. Door het dichte bovenraam konden zij boven nog snikken horen. 
“Dat klinkt als Brechtje!” zei Peter tegen Johnny. Tante Neeltje deed open. “Ah mooi, Johnny is er ook bij, 
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kunnen we spijkers met koppen slaan.” “Oke,” zei Peter, “maar heb je eerst koffie voor ons? Met 
boerenjongens graag. Dan kun je ons eerst uitleggen waar het om gaat.” 
Tante Neeltje antwoordde: “Die koffie krijg je zo, maar die boerenjongens moet ik je schuldig blijven. Ik had al 
mijn spaarcentjes daarin zitten, en nu is alles verdwenen! En nu is Brechtje ook nog eens aan de schandpaal 
genageld door die @#* krant! Ik wil die krantenjongens nu een oor aannaaien dat zij er voorlopig niet meer 
afkrijgen!  
Peter zei “Hoho, mijn huidige carrière brengt ook niet zo veel op. Als je wilt dat ik iets voor je doe dan zul je 
moeten lappen, mijn best wijffie. Voor niets gaat de zon op.” Johnny deed er het zwijgen toe, immers, als Peter 
hem zei dat ie wat moest doen dan was dat goed en ging hij het doen. Peter was een geweldige vent, Johnny 
keek huizenhoog tegen hem op. Kijk maar eens hoe Peter er weer voor ging zorgen dat zij geld gingen 
verdienen! Johnny wilde ook wel weer eens ergens anders slapen dan in de daklozenopvang. 
 

 
[quote alias=Beets id=7539245 date=201403172002] 
 
Liep hedenmiddag tijdens mijn alleraardigste middagwandeling al mijmerend door het buurtschap de Roze 
Parel,  werd ik warempel door Herman (onze overijverige gehuchtlijke hermandad) staande gehouden met de 
vraag of ik tijdens deez alleraardigste wandeling een verdacht persoon met plu heb mogen waarnemen.  
Alvorens zijn vraag te beantwoorden met het gegeven dat er gehuchtlijk wel degelijk eigenaardige aliassen 
rondlopen, maar dat ik hem op dit punt moest teleurstellen, vroeg ik hem wat de aard van deze vraag in dit 
deel van ons gehucht mocht wezen. (Men moet weten dat Herman om wat voor reden dan ook, hier nooit in 
functie aanwezig is). 
 
W w wel, stotterde Herman, er was ter zijner bureel een Telexbericht uit Noord‐Brabant binnengekomen met 
de mededeling dat er mogelijk een voortvluchtig persoon deez richting uit zou zijn gehaast met in het bezit 
zijnde of tenminste in zijn achterste voorzien zijnde van een plu. 
 
U begrijpt, dat ik Herman direct het advies gaf om ter zijner bureel een Telexbericht richting het Brabantse 
terug te zenden met de vraag of deze voortvluchtige persoon mogelijk een Rode dopneus in het gelaat had. 
 
Dankbaar voor dit advies,  spoedde Herman zich weg, waarbij ik toch enigszins enig schaamrood mocht 
waarnemen. 
Verdergaand op mijn weegs richting dit uitmuntend etablissement mag u weten dat ik ons aller Burgervader 
per Mobiel internet heb geprobeerd te vragen of het niet wenselijk was het gehuchtelijk bureel van ons 
Hermandad te voorzien van de modernste hulpmiddelen.  Echter, ik kreeg de telefoniste maar niet aan de lijn.      
 

 
[quote alias=jip banaan! id=7539319 date=201403172050] 
 
Ik was hedenmiddag op gesprek bij deez burgermeister, en dat op verzoek van tante Neeltje. 
 
Het baart ons n.l. zorgen dat er verdachte individuen rondhangen bij/rond haar schuur, pandje six weer min of 
meer open is en daar komt nu het genoemde telex bericht over de voortvluchtige dopneus bij.... 
Er gebeuren vreemde dingen in en rond ons dorp. 
Ook Jelle staat onder druk. 
 

 
Rooster2, 201403201530 
 
Peter, Johnny en Tante Neel togen op weg. Na Brechtje nog eens stevig onderhanden genomen te hebben over 
haar onvoorzichtigheid met de boerenjongens en de bananen (Neeltjes handen gloeiden er nog van) waren 
Neeltje en Peter tot overeenstemming gekomen: Als de boerenjongens terug zouden komen dan zou Peter een 
deel van de winst opstrijken. Neel schreed voorop, de paraplu recht vooruitgestoken. Ja, als zij het op haar 
heupen kreeg dan kreeg zij nog steeds vleugels.  
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Dit alles vond plaats voordat Herman zijn telexbericht kreeg en als een dolle stier door ons buurtschap ging 
bokken. 
 
In de buurt van pandje Six liepen zij de heer De Haan tegen het lijf. “Daar is ie! Grijp hem!” kraaide Tante 
Neeltje. Peter en Johnny stoven op die arme mijnheer De Haan af, die ineens ook vleugels kreeg en ervandoor 
ging. Om de hoek stond Harm de belastingadviseur door een raam te gluren naar wat zich binnen in pandje Six 
afspeelde. Zijn flanellen pak spande strak om zijn achterste en hij had niet in de gaten in welk een netelig 
pakket hij was beland, met zoveel aandacht stond hij door het raam te turen. 
 
Neeltje schreed naar hem toe, met de paraplu in de aanslag… 
 

 
Rooster2, 201403221730 
 
Brechtje had in tussen niet stil gezeten. Haar tante kon wel zoveel zeggen en willen, en haar achterste gloeide 
nog van de laatste aanvaring, maar zij wilde haar eigen boerenjongens terug. Met bananen! Die ouweneel had 
geen recht op al die knullen, ook al stond eentje ervan op een groepsfoto op het dressoir! Zij knoopte haar 
beddegoed aan elkaar om via het raam naar beneden te kunnen, weg uit haar kamer. 
 

 
[quote alias=agpeupel id=7566429 date=201403290321] 
 
Bij tante Neel geweest. Eerst natuurlijk even gevraagd naar de oplichtingsgeruchten die Wishdom rondstrooit. 
Een verbaasde blik, direct gevolgd door de ik‐snap‐het‐al‐uitdrukking, die zo kenmerkend voor haar is. Niks 
opgelicht dus. 
Zij had over mijn bezoek verteld en aansluitend gezegd dat ze opgelucht was om hém weer te zien. Ze dacht 
dat hij het wel verkeerd verstaan zou kunnen hebben door die mallotige fietshelm, maar ze sloot ook niet uit 
dat er toch nog blijvende schade was van die rampzalige dag, dat hij te dicht langs de plaatselijke molen fietste. 
 
Maar dat terzijde. Ze had nog meer op haar lever. Al een tijd ergert ze zich eraan dat die krenterige banken 
haar zo weinig rente vergoeden. Op eigen houtje heeft ze "een boerenbankjongen" gebeld (zoals ze daarbij 
keek, ...onbeschrijflijk) en gevraagd of dit het geschikte moment was om aandelen Pharming te kopen. 
Haarscherp herinnerde ze zich het advies van meneer Jip, dat je aandelen Pharming soms moest hebben. Heel 
stellig verzekerde het bankjong haar, met een onweerstaanbaar verleidelijke stem, dat dit inderdaad hét 
moment was. Nog sterker..... hij gebruikte thuis ook altijd aandelen Pharming. Tante Neel wist niet van 
ophouden. Ze bleef maar bellen, kopen,bellen,kopen,bellen,kopen .....etc. Trots meldde ze me dat ze inmiddels 
ruim 10mln aandelen binnen heeft. Intussen heeft ze ook geprobeerd meneer Jip telefonisch te bereiken om te 
horen hoe het nu verder moest. Ze dacht dat hij er altijd nog wat achteraan mompelde als hij het erover had 
dat je die aandelen moest hebben. Niet dat ze verder veel waarde hecht aan zijn mening. Ze kon het zelf wel 
zien. Hoe meer ze kocht, hoe meer de koers opliep. 
 
Er was geen houden aan Misty. Ja, schenk nog maar een dubbele in. Zij voelt zich duidelijk trendsetter. Als dat 
gevoel eindigt wil ik dronken zijn. Maar wat een wereldwijf!     
[/quote] 
 

 
[quote alias=jip banaan! id=7566750 date=201403291535] 
 
quote: 
jip banaan! schreef op 2 okt 2011 om 22:36: 
 

Bijzonder goede avond allen, tsjonge! 
 
Nou Misty... toen ik vanmiddag, na een rondje om het moeras gefietst te hebben, weer het dorp 
inreed, zag ik daar tante Neeltje langs pandje Six lopen terwijl ze vervaarlijk en boos met haar zwarte 
parapluutje richting de Six zwaaide. 
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Goedenmiddag tante Neeltje sprak ik haar aan, wat is er toch dat u zo boos loopt te zwaaien met uw 
pluutje? 
 
Oh Jip, jongen toch, ik kom zojuist bij Jelle vandaan, ik dacht daar een kopje thee met een chocolaatje 
te gaan drinken, zoals ik al doe sinds Jelle de boerderij overgenomen heeft van je brave oom Harmen 
Holms. 
Nou Jip... het is goed mis daar hoor, Jip zou jij daar es naar toe willen om met Jelle te praten, hem een 
hart onder de riem steken ofzo. 
Jelle heeft het moeilijk ja, het komt allemaal door die manke. 
 
(Nou weten de meesten van jullie wel dat Jelle een zoon heeft, Guush, die bij het africhten van de 
jonge paarden, van het paard gevallen is en sindsdien mank is. Ja aan z'n rechterbeen.) 
 
Nou tante Neeltje, zei ik, dan fiets ik meteen wel even bij em langs, en voordat ze me een kus kon 
geven (want dat wilde ze doen, dat zag ik) was ik er vandoor naar Jelle. 
 
Daar aangekomen trof het me, en ik had het al eerder gezien, hoe alles er wat armoedig begon uit te 
zien, niets meer van de grandeur zoals in de tijd dat de hoeve nog eigendom was van boer holms, de 
overleden echtegoot van tante Neeltje. 
Enfin, ik liep langs de paardestallen (triest hoor die lege stallen), door de koeienstal waar Jelle ook al 
niet was en trof Jelle uiteindelijk in het varkenshok. 
Met schrik zag ik toen dat Jelle, gelijk de verloren zoon, aan het eten was uit de varkenstrog!! 
Jelle... zei ik, wat doe je daar? verschrikt en enigzins betrapt draaide Jelle zich om en kreet het als het 
ware uit: Och Jip het is alles noar de mieter hier, da jong heb oalles verkloaot! 
Ach Jelle zei ik om hem te troosten, die paarden kom wel weerom. 
Nee Jip, bracht Jelle smartelijk uit, het bin niet die paard'n et is nog veule arger, komt maar mit dan 
loat ik et oe zien. 
Ongerust geworden liep ik achter hem aan naar de opkamer. 
Kiek dan doar, riep Jelle, en met verbazing zag ik dat de hele opkamer volgestapeld was met volle 
vuilniszakken. 
Allemoale aandeel'n riep Jelle met een armzwaai naar de gevulde vuilniszakken. 
 
Maar Jelle vroeg ik verbluft en geschrokken, hoe is dat gekomen?? 
 
Nou... zei Jelle, dat zak je zegge'n; toen Ghuus kreupel worde'n was na dieén val van 't peerd, mos hij 
de boekhouding van de maatschap goan doen en heeft em zone computer aangeschaft. 
Maar da jong zat toen hiele daag'n op dieén aandeel sijts te koekeloeren. 
En oak steeds vaker zat em in die kroeg met rosebrillen en dopneusenmakkers te brallen. 
En noar nu blijkt hebt em al de centen van de moatschap in die Pharmingtroep stoken, je wete wel Jip, 
die van die verneukste stier Herman. 
Al de centen benne weg Jip, mwheu#$%. 
 
Nou Misty... je zou zo'n kreupele eigenpijpende greppellul toch voor de rest van z'n leven opsluiten in 
het varkenshok? 
 
Doe maar een rondje Misty, ja een dubbele. sjongejonge. 
 
groetjip 

 
Het is alweer enkele jaren geleden maar voor Achpeupel nog even opgehaald . 
 
Alsof tante Neeltje niet weet wat Pharming is. 
Ook boer Holms had in de beginperiode van zijn rentenierschap een flinke belegging in Pharming gedaan. 
 
 
Groetjip 
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[quote alias=agpeupel id=7567323 date=201403301502] 
 
Ag, meneer Jip. Dat was van voor mijn tijd. Ze vertelde al dat het steeds een sport was om te proberen u een, 
zoals ze het uitdrukte, "natte lik" te geven en hoeveel tijd het u dan kostte om die besmuikt weer weg te vegen, 
zonder dat zij het (volgens u) merkte. 
Maar misschien is haar geheugen dan toch aan het afnemen, zoals u niet zo lang geleden al constateerde. Ze 
heeft toch echt vrijdagmiddag die aandelen wild zitten inslaan, aangespoord door uw Pharming‐lijfspreuk. Ze 
zei de indruk te hebben dat u best veel "van beleggen enzo" denkt te weten. En ze vindt het ook best gezellig 
om lekker te theeleuteren over de koetjes en de kalfjes en om u dan tussendoor een beetje te doerakken. 
Maar, vervolgt ze altijd heel beslist, hij moet niet denken dat hij écht bij de familie hoort omdat hij gewoon is 
geraakt om mij tante Neel te noemen. Geen sprake van. 
 
Och meneer Jip, laten we hopen dat de familie niet opnieuw door de doem van Pharming wordt getroffen. 
Misschien moet u haar toch even bellen.   
 

 
[quote alias=jip banaan! id=7567536 date=201403302039] 
 
Doe maar een ronde Misty...  die Achpeupel is een beetje de weg kwijt, is zeker ook een klant van de keurslager 
hier in de rosé parel. Knoeit al jaren met slachtafval en paardenvlees. 
Sinds zijn winkelverkopen terugliepen (Beets betrekt zijn spekjes ook al tijden elders) en zijn kontakten met 
meneer De Haan (de varkenscastreur) zijn toegenomen zie je Achpeupel daar ook steeds vaker over de vloer. 
Wmah... ik heb daar zo m'n gedachten over... 
 

 
Rooster2 201403311540 
 
Misty, doe mij eens een pul? Ik heb grote dorst. Ik moest rennen voor mijn leven. Dat zit zo... 
 
Mijnheer De Haan rende intussen voor Peter de Vries en Johnny uit, voor zijn leven en met fladderende 
jaspanden als waren het kippevleugels. NEEEE PETER!!!! WE ZIJN TOCH COLLEGA’S!!!!! ALLEBEI 
JOURNALIST!!!!! (ook al castreer ik ook varkens in mijn vrije tijd) 
Maar Peter bleef gaan. 
Johnny werd evenwel door iets afgeleid: Ze passeerden namelijk de bouwvallige en voormalige Westminster 
Inn, waar hij al zoveel nachten sliep als het buiten koud was. Eén van zijn collega daklozen kwam naar buiten en 
riep hem iets toe dat Johnny niet kon verstaan, en daar wilde hij het zijne van weten. 
Peter schreeuwde hem toe om hem bij de achtervolging te houden, maar dat kostte Peter alleen maar adem. 
Mijnheer de Haan herkreeg zijn voorsprong. 
 
Tante Neel was intussen bij glurende Harm op stootafstand gekomen. Het eindresultaat daarvan kennen wij 
intussen: Harm de belastinginspecteur liep met zijn engelengelaat in een kermende stand en voorzien van een 
paraplu door het dorp. De telex stond niet stil en Herman werd van stal gehaald. 
 
En Brechtje dan, die zich had laten zakken uit haar slaapkamerraam, die was op weg naar pandje Six. Haar 
boerenjongens zouden zich daar wel ophouden… 
 
Ja lieve mensen, wie denkt dat het in Leiden een levendige boel is moet eerst maar eens in ons buurtschap 
komen kijken. 
 

 
[quote alias=jip banaan! id=7570003 date=201404010116] 
 
… die meneer de Haan ( de varkenscastreur ) is niet dezelfde als de journalist. 
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Hij is de echtgenoot van mevr. De Haan, de directrice van de modevakschool, vriendin van de Pegelaar, alhier 
bekend bij de oudjes. Zij vierden feest met de Pegelaar (champoppel, friet en bitterballen). 
Later bleek hij, met de keurslager , mede eigenaar van het darkhouse naast de slagerij, en mede initiator van 
vele criminele initiatieven binnen de buurtschap de rose parel. 
 
Is allemaal niet opnieuw te vertellen. We moeten gewoon nu afwachten hoe het plot zich verder ontwikkeld. 
 
groetjip 
[/quote] 
 

 
[quote alias=Rooster2 id=7570170 date=201404010858] 
 
… die mijnheer De Haan, er zijn er sinds een zekere journalist is opgedoken die moest worden geroosterd dus 
twee De Haan's in de verhaallijn. Dat geeft nog aardige kansen voor de plot! ... 
[/quote] 
 

 
[quote alias=Wishdom id=7573767 date=201404021658] 
 
Zoals u waarschijnlijk weet,danwel hebt vernomen,resideer ik tegeover het statige in dat penthouse, met 
dakterras,hot tub en zwembad. 
Ja,ik heb het mezelf gepermitteerd om een heuse hangende tuin aan te leggen. 
Ik zit dan heerlijk met een krant en een glas wijn de straat geluiden op te nemen. 
Heerlijk die opgeschoten jeugd,de een leurt belletje,de ander speelt verstoppertje,weer anderen willen spelen 
met de blokken van John,of met een treintje van een van de kids uit de buurt,ja,er zijn er zelfs die jacht maken 
op de overlevering van de goudkarper. 
 
En ik mag dat graag zien. 
 
Nu wil het geval, terwijl ik gisterenavond afdaalde naar beneden,om mij te vergevoegen in dit gelag,dat net 
toen ik de deur wilde opendoen om mij te introduceren als klant,ik op mijn schouders werd getikt. 
Ietwat verstoord keek ik om,en zag dat tante Neeltje de punt van haar plu op mijn schouder had gelegd. 
Ik keek haar zwijgend aan,want u moet weten dat als de punt van tante,s plu wijst,je het beste kan stilstaan en 
afwachten. 
Ik keer haar dus aan,en zag een verwilderde blik in haar ogen. 
Ze pinkte een traantje weg,en hijgde van verdriet. 
Kom tante Neel,laat ik u trakteren op een brandewijntje met suiker. 
Nee,nee zei tante Neeltje,ik heb nog een klusje te klaren.bbz,bzz,bzz. 
agagagagagag,zei ik,daar zijn juristen voor die u haarfijn uit de doeken doen hoe het familie bezit kan worden 
veiliggesteld. 
 
Gerustgesteld over mijn troostende woorden,liep ze verder. 
 

 
[quote alias=Beets id=7574302 date=201404022054] 
 
Een recht goedenavond allen. 
 
Liep daarstraks tijdens mijn alleraardigste middagwandeling door ons lommerrijk langs het Statige,  werd ik 
door iemand : “ He daar, wacht eens even, loop niet door. “ achteropgelopen. 
U begrijpt dat ik nooit ofte nimmer gevolg geef aan dergelijke dictaten, ( het heeft mij als vaandrig tijdens de 
dienstplicht menig weekeinde binnengehouden ) maar mijn nieuwsgierigheid deed mij toch mijn tred iets 
inhouden. 
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Waarachtig, tot mijn vreugd mocht ik constateren dat het de Wijzeman was die mij ingehaald had en deez 
vertelde mij dat hij het prieel, overstaande het Statige, gekocht had en er zijn residentie in heeft mogen 
betrekken.  
 
Een weinig later ( hangend in zijn tuin ) lagen wij aan, filosoferend over Tante Neeltje haar plu. 
 

 
Rooster2 date=201404051500 
 
Tante Neeltje was intussen van haar eerste razernij bekomen. Zonder plu (die immers in Harm onderweg was 
door het dorp) schommelde zij naar huis om haar reserveparaplu op te halen. Peter de Vries was even in geen 
velden of wegen te bekennen, net als Sjonnie. 
Nat huis te zijn geweest en met voldoening de foto op het dressoir te hebben bekeken (dat hebben we ‘m toch 
maar weer mooi gelapt dacht zij erbij) ging zij op weg naar het gelag, in de hoop dat daar nog lekkere 
boerenjongens te verkrijgen zouden zijn. En misschien kon er iemand haar van advies dienen over de 
belastingschuld. Een wijze man misschien… De gedachte aan die schuld bracht haar bloed opnieuw aan de 
kook. 
 

 
 
 




